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Mijn vader liet me in zijn vrachtwagen rijden toen ik nog geen rijbewijs had. Een kwestie 
van vertrouwen of was hij blind voor de risico’s? 
Wanneer heeft vertrouwen de overhand en wanneer is het risico op een ongeval zo groot 
dat je ergens van afziet? Wanneer laat je je kind voor het eerst alleen naar school 
fietsen? Wanneer mag het naar de stad om uit te gaan? Wanneer op kamers? 
Zorgen en angsten heeft iedereen. En dat is ook goed. Je moet je ook bewust zijn van de 
risico’s en gevaren van het leven. Maar zorgen en angsten mogen niet de overhand 
hebben. ‘Kijk naar de lelies in het veld,’ zegt Jezus, ‘Hoe ze groeien; ze werken niet en 
spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één 
van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven 
geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?’ 
Een gesprek over geloven en vertrouwen in het leven. Maar ook niet blind zijn voor de 
risico’s. 
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Ik wil op deze ochtend graag met u in gesprek gaan over een mystieke ervaring. Een 
bijzondere ervaring waarin God mij ‘aanraakte’. Ik heb deze ervaring op papier gezet en 
dit wil ik graag met u lezen en bespreken. Dit heb ik eerder gedaan, o.a. in Ysbrechtum 
en het leverde prachtige gesprekken op.  
Die aanraking van God gaf en geeft richting aan mijn leven. Maar ik ben er bepaald geen 
‘heilig boontje’ van geworden. Integendeel, zou ik bijna willen zeggen.  
Het gaf ook richting toen we in mijn familie met kanker werden geconfronteerd en ik zelf 
onder het mes moest.  
Wordt het een ernstige gespreksochtend? Ja! Maar ik weet bijna wel zeker dat er ook veel 
gelachen wordt.  

 


